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Tuut tuut 

Na veel gezucht en gepuf hebben we de hit-
tegolf overleefd met mooie ritten en heldere 
vergezichten, cabrio rijden bracht wat ver- 
koeling en iedereen was in de beste stem-
ming.
 
De charme van de herfst komt eraan en de natuur laat zich in vele 
mooie facetten bewonderen, kom met ons mee en geniet van de 
volgende activiteiten. 
 
De Meesterrit op 14 oktober, dag van de verkiezing, wordt een 
halve dag rit, daarna volgt de jaarmarkt in Ternat op 20 oktober, 
met als afsluiter de Halloweenrit. 
 
We zijn druk bezig met de 5-daagse van volgend jaar naar de 
Elzas in Frankrijk van 30 mei tot 2 juni 2019. Ook willen we iets 
speciaals doen voor 2020, de club bestaat dan 15 jaar. We plan-
nen een reis naar Engeland begin juli 2020, ingericht door David 
Dooms, onze Engelandspecialist. Verder in het magazine vind je 
hiervoor een 1ste voorstel, wie interesse heeft, graag antwoord 
AUB. 
 
Tot weerziens
 
Jullie voorzitter 
Tuut TuutMet dank aan

Guido, Maggy, Julien en Jonny
 



4

Restaurant 
De voet van Keizer Karel

Klapscheutstraat 41a
1741 Wambeek

02/582.77.72

info@devoetvankeizerkarel.be

www.devoetvankeizerkarel.be

Openingsuren

donderdag vanaf 18u

vrijdag vanaf 12u

zaterdag vanaf 15u

zondag vanaf 11u30



Op 17 juni zijn wij samen gekomen in het Total 
station te Ruisbroek, langs de E19, het was 
09.00 uur en gelukkig was de parking groot 
want er waren nogal wat deelnemers. Na een 
gezellige babbel en een stevig ontbijt was 
iedereen rond 10.00 uur klaar voor het vertrek 
voor een rit van 134 km. Ik zou het zo bijna 
vergeten: er was ook nog een leuk geschenk 
voor alle deelnemers vanwege de organisa-
toren. Het weer was niet slecht maar ook niet 
zeer goed, zeker niet het niveau dat wij nadien 
weken aan een stuk hebben gekend. Voor zo-
ver ik er zicht op had is er slechts een wagen 
vertrokken met open kap. 
 
De eerste kilometers waren door het stedelijk 
gebied van de mooie rand rond Brussel: Ukkel, 
Tervuren, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem …   
Het was niet eenvoudig voor de bouwers van 
het parcours: wegenwerken en prondelmarkt 
maar het roadbook was vlekkeloos opgesteld 
zodat alle obstakels konden worden vermeden.  
Vervolgens was het door het Zoniënwoud en 
Terkamerenbos, met een aanzienlijke file, wat 
ons wel de gelegenheid gaf om met ons linker- 
oog te genieten van de prachtige natuur, ons 
rechteroog hadden wij nodig om de tempera- 
tuurmeter van de wagen in het oog te houden 
want die kwam regelmatig gevaarlijk dicht bij 
het rood bij het fileverkeer. Na ongeveer 12 km 
was de weg vrij en konden wij genieten van de 
prachtige natuur van de Brusselse rand, 

Rit van de vriendschap
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Vlaams- en Waals Brabant. 
 
Wij reden vervolgens naar Tervuren, Sint-Pie- 
ters-Woluwe, Etterbeek, Zaventem, Leefdaal, 
Overijse met steeds mooie landschappen en 
vergezichten. Stilaan kwamen de heuveltjes 
en de smalle wegen in zicht en was het na 50 
km tijd voor onze picknick in café ’t Klein Ver-
zet, een vrij authentieke drankgelegenheid, op 
de verdieping volledig uitgewerkt in hout. De 
organisatie had voor ons speciaal een weide 
gereserveerd om onze wagens veilig te par-
keren. Ondertussen begon het wat te regenen 
maar gelukkig niet al te veel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wij nadien hebben gezien is een streek 
die, denk ik, bij de meesten onder ons weinig 
gekend is.  Kort na de stop was er een afdaling 
van 10%, een stukje kassei te Oud Heverlee.  
Vervolgens komen wij in het dorpje Nethen
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waar mij de “promenade des murs” is opgeval-
len, ik denk dat dit vrij letterlijk te nemen is: stijl 
bergop en bergaf.  
 
Vervolgens doorkruisen wij de mooie gemeen- 
ten Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain en 
Meldert om dan te komen in het ons bekende 
Hoegaarden, dit via een prachtige kassei afda- 
ling. Wij zien een aantal merkwaardige locaties: 
het biermuseum, de tuinen van Hoegaarden 
en de Brasserie Kapittelhuis.  Graag hadden 
wij een van deze pareltjes bezocht maar er 
was een grote drukte en geen parkeerplaats, 
spijtig. Wij hebben dan maar onze tocht verder 
gezet: Jodoigne, Elst en voor de liefhebbers 
een prachtig stuk kassei “Chemin de Carrières” 
van Saint-Remy-Geest tot in Mélin. Niet alleen 
de weg was authentiek maar ook de ganse 
omgeving. Zowaar een stukje Paris-Roubaix.  
Onze oude wagens kwamen ten volle tot hun 
recht in deze streek. Nadien is mij nog de 
pittoreske omgeving opgevallen in Lathuy.  
Ondertussen staat er reeds 95 km op onze tel-
ler. Was ook de moeite waard om te bekijken:  
windmolen rechts bij het verlaten van Incourt, 
een mooie afdaling in het groen te Chaumont, 
een gigantische koeienboerderij langs de 
twee kanten van de weg, bij het binnenrijden 
van Court-Saint-Etienne. Oh, de teller staat 
reeds op 129 km, dus het wordt hoog tijd om 
onze eindbestemming op te zoeken: Brasserie 
Gaillard te Mont-Saint-Guibert na 134 km, waar 
ons een lekkere maaltijd werd aangeboden 
en waar wij de gelegenheid hadden wat na te 
kaarten over deze mooie landelijke rit. Spijtig 
dat de tijd zo snel voorbijgaat want het is al-
weer tijd om huiswaarts te keren. 
 
Bedankt Greta en Stéphane voor de originele 
route.  

Guido
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De Amerikaanse bumpers zijn ideaal.
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UITNODIGING
MEESTERRIT 14-10-2018

HALVE DAGRIT --DAG V/D VERKIEZING

ORGANISATIE VAN 
Gustaaf en Ghislaine

I.S.M DEPOV

VERTREK OM 11U30 VANUIT  EL FARO, INSCHRIJVEN VANAF 11U
Heirbaan 135 Galmaarden (boven aan de Bosberg)
s'MIDDAGS PICKNIK VOORZIEN

AVNDETEN OM 18U ZONDER MAALTIJD € 10

KOSTPRIJS  LID € 30 ZONDER MAALTIJD € 10

KOSTPRIJS  NIET LID € 35

INSCHRIJVEN VOOR 5 OKTOBER 2018 OP REK. BE47 7340 1617 7080 V/D DE PAJOTSE OLDTIMERVRIENDEN

MET VERMELDING VAN AANTAL PERSONEN
www.depov.be info@depov.be



Het weerbericht voorspelt weer een dag met 
tropische temperaturen en ja, reeds bij ons 
vertrek thuis rond 9 uur naar de startplaats in 
Gooik is het al warm. Onderweg was het al 
best druk op de baan: wielertoeristen, motards 
en wandelaars waren er ook vroeg bij. 
 
Wat bijpraten, zich inschrijven, iets drinken, 
Loes waarschuwt nog even voor een kas-
seibaan die er deels slecht bijligt en dan ver-
trekken een 30 auto’s rond 10 uur voor een ritje 
van ongeveer 100 Km. Zoals elk jaar is er een 
vragenlijst waarop alleen den Billens het ant-
woord kent. 
 
Onze roadbook leidt ons via kleine of wat 
grotere wegen richting Aalst en Wetteren, on-
derweg zien we verschillende garages met au-
to’s in de vitrine die ons hartje wat sneller laten 
slaan. Gelukkig rijden we regelmatig door een 
dorpskern en vinden we gemakkelijk een leuk 
terrasje voor een kleine, verkoelende pauze.  
Rond de middag stoppen we bij feestzaal  
Chrisma in Haaltert, waar we ons drankbon-
netje kunnen inruilen. We kunnen kiezen om 
buiten te zitten of binnen in de koele zaal. 
 
Na de middag rijden we verder door mooie 
landelijke wegen, waar we af en toe wel in de 
schaduw van de bomen zouden blijven staan 
om wat verkoeling te vinden, de beloofde hoge 
temperatuur is inderdaad tropisch! Gelukkig is

Wie weet da rit?
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er af en toe toch een verkoelend briesje. 
 
Het lijkt wel of iedereen door de zon in slaap is 
gewiegd, wij hebben heel vaak de straat voor 
ons alleen. Of zijn het de naweeën van het 
Voetbalfeest? Opvallend was in elk geval het 
grote aantal Belgische vlaggen die aan vele 
huizen hingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op pag 6 situatie 10 van onze roadbook  
krijgen we de opdracht de wagen te par- 
keren en met onze cadeaubon binnen te gaan, 
maar waar? Ah daar staat een molen, dat is 
de bestemming. We zijn in Herzele, waar 4 
nog werkende molens zijn, vrijwilligers zorgen 
daarvoor. We bezoeken de oudste molen, de 
17de-eeuwse staakmolen te Rullegem tolt 
met de wind op een Frankische kouter langs 
de Molenstraat. In 2014 werd vlakbij een ros-
molen opgetrokken, waarin molenstenen dus 
door een paard worden aangedreven wanneer 
Sint-Blasius het even laat afweten. Enkelen 
wagen zich op de molen en krijgen heel veel 
uitleg van de molenaar; de meesten bewon-
deren de molen van buitenaf. Sommigen 
hebben ook het op- en afzeilen meegemaakt, 
waarbij het zeil van de windmolen op het hek-
werk van de wiek wordt gelegd en daaraan met 
touwen vastgemaakt, waardoor er meer wind 
gevangen kan worden. Het openrollen van 
de zeilen heet opzeilen of inspannen. In ruil 
voor ons cadeaubonnetje krijgen we een zakje 
bloem, daar bakken we in de loop van de week 
een lekker brood van!
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De hitte begint te wegen op de meesten en we 
vangen het laatste stukje aan. Vanmorgen von-
den we gemakkelijk een terrasje, deze namid-
dag moeten we beroep doen op de meege-
brachte voorraad, gelukkig bleef ons water fris.
Aangekomen in de Zaal De Vrede was er een 
lekkere barbecue. Loes verzamelt de ingevulde 
vragenlijsten, de gelukkige winnaars zijn Fred-
dy, Wilfried en Gustaaf. 
 
Loes en Willy zijn er weer in geslaagd om 
“dicht bij huis” toch nog een aantal ons onbe- 
kende routes te vinden. Bedankt voor de fijne 
dag!

Maggy

Oldtimers tuffen door de streek 

15 juli 2018  

Foto Colpaert  

Willy Billens en Loes Van der Sijpt mochten onlangs zo'n dertig oldtimers 

verwelkomen voor een tocht van 110 kilometer over rustige wegen, met 

Gooik-centrum als vertrek- en aankomstpunt. Die rit kreeg de naam 'Wie 

weet da rit'. "Onderweg moesten de deelnemers ook een fotoquiz invullen", 

klinkt het. "Achteraf volgde nog een etentje in zaal De Vrede." 

 



16

Oldtimershow Grimminge

Een gezellige meeting voor het goede doel, pro-
ject Kom op tegen Kanker.
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exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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Na al die snikhete dagen was het dan zover, het 
ritje van de voorzitter. De weersvoorspellingen 
waren plots minder goed. Vermoedelijk is Freddy, of 
was het Monique, gauw naar de nonnekes in Halle 
gereden met enkele kartons eieren en het hielp! 
 
Op de parking van het ontmoetingscentrum Kepe-
renberg was het samenkomst geblazen om 9 uur. 
 
Om 8u30 kwamen er al vroege vogels aangereden 
en al gauw werden de cabrio’s van hun hoofddeksel 
ontdaan. De hemel zag er namelijk veelbelovend 
uit. 
 
Ook het aantal inschrijvingen was weer zeer goed; 
37 voertuigen, waarvan er slechts 1 niet kwam 
opdagen. 
 
Na de inleiding door de voorzitter, hij had niet te 
veel stem en hij was nl zijne claxon vergeten, werd 
ons een klein overzicht van de rit gegeven. De 
nodige uitleg voor de omleidingen van het laatste 
ogenblik, de afspraken voor de drankstop en de 
toegangsweg voor het bezoek, werd goed uitge-
legd. 
 
Had ook iedereen goed geluisterd??? 
 
De rit bracht ons langs mooie landelijke wegen 
door een regio die we nog niet zoveel hadden 
aangedaan. De organisator had wel gezorgd voor 
de nodige afwisseling, asfalt, ribbelbeton, smalle

Ritje van de voorzitter
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wegeltjes, hobbelige kasseiwegen, en stofferig 
onverhard. Ook een nieuw verkeersbord “Uitge-
zonderd plaatselijk vervoer” (eens opzoeken in de 
wegcode) werd ons voorgeschoteld. 
 
Via Bekkerzeel, Merchtem, Steenhuffel, Londerzeel 
kwamen we precies op tijd aan bij onze drankstop 
“Penneke Dop “. Alle voertuigen kregen een plaats-
je en de kelen werden gespoeld, oorzaak: al dat 
stof onderweg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij moesten echter door voor het geplande bezoek 
in Boom. 2de straat links” Noeveren”, aan de fa- 
brieksschouw. Blijkbaar noemt heel de wijk echter 
Noeveren en de helft van de deelnemers nam de 
eerste straat en stond dus aan een andere fabrieks- 
schouw. Onze voorzitter al ongerust en na wat 
GSM heen en weer gebabbel kwam iedereen toch 
terecht. 
 
We bevonden ons op de P van ’t Geleeg, oude 
steen- en pannenbakkerij.  
 
De gidsen stonden ons reeds op te wachten en in 
3 groepen bezochten we dit industrieel erfgoed.  
We werden rondgeleid door de site en onze kennis 
werd weer wat bijgeschaafd. Hier werden reeds 
door de Romeinen pannen gefabriceerd, zij wisten 
ook waar de goede klei te vinden was. Er zijn ook 
sporen dat er hier stenen werden gebakken in de 
jaren 1250 voor de nabijgelegen Cisterciënzerab-
dij. In de gloriejaren 1800 tot 1900 was er dan de 
“massaproductie” met de gekende ellende voor 
de arbeider, zowel mannen als vrouwen en jonge 
kinderen. De baas had ook alles in handen, je 
kreeg er werk, werd echter wel per stuk betaald. 
Slecht weer, slechte oven en dergelijke waren allen 
redenen om minder uit te betalen. Ook gebeurden 
alle transacties in het café van de baas, de aan- 
kopen voor het huishouden en zelfs van hun ge-
reedschap moest gebeuren in de winkel van de 
baas, en je huis en ook een tuintje was je verplicht 
te huren bij de baas. Uiteindelijk bleef er na een 
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week zeer harde arbeid door het hele gezin en na 
aftrek van alle onkosten, niet veel over van het sa- 
laris (zie bijgevoegde kopie van een loonfiche anno 
1873). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de geanimeerde uitleg van de gidsen, het 
bezoek zou een uurtje duren, maar het werden er 
twee, vertrokken we wat later voor het tweede deel 
van de rit.
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Via Merchtem, Opwijk, Baardegem, opnieuw onver-
hard en diverse trajectcontroles, Hekelgem, Wam-
beek, Kattem en Ninove kwamen we dan druppels-
gewijs toe aan het Restaurant De Vos. 
 
Blijkbaar was het toch nog wat een overrompeling 
want de eersten keerden reeds huiswaarts als de 
laatsten hun eten nog moesten krijgen. Het wach-
ten werd echter gecompenseerd door de degelijke 
maaltijd. 

Freddy en Monique, het was weer super. En nu 
uitkijken naar de volgende rit. 

Julien
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Waar waren nu de POV leden met een Ameri-
kaanse wagen? Wel er waren toch 3 die de trip 
maakten naar Overmere, bij Berlare. Freddy, Mo-
nique, Danny, Christine, Suzy en Jonny spraken om 
10u30 af aan de Albatros in Erembodegem. Van 
hier uit reden we binnendoor richting de A Merry 
Car Club meeting met twee Corvettes en een Buick. 
 
Onderweg stopten we nog voor een koffie en een 
watertje, zo konden we toch nog eens bijbabbe- 
len en een kleine sanitaire stop houden. Wat la- 
ter reden we verder en kwamen we toch al onze 
eerste soortgenoot tegen, onder de vorm van een 
‘50s pastel groene Chevrolet 3100 pick-up”. Ver- 
der zagen we toch nog een Buick Century uit 1954 
te koop staan, onder de vorm van een restauratie 
project. Dit was nog niet alles, er stonden ook nog 
twee Trabantjes in iemands tuin, met daarachter 
nog een echte KGB stafwagen Volga Gaz in het 
zwart. Ik denk niet dat de voormalige bewoners van 
de Sovjet Unie die graag zagen langskomen. 
 
Plots zagen we daar de spandoek met de Nieuw-
donk Beach meeting, USA cars only staan. We 
reden de lange laan richting de Zonnevallei op en 
daar werden we verwelkomd door de mensen van 
de A Merry Car Club, die ons uitnodigden om eens 
langs te komen. Er stonden al wat geweldige ‘50s 
en ‘60s Amerikaanse wagens, aangevuld met wat 
recentere Amerikaanse Oldtimers. We vulden de 
registratieformulieren in en plots hadden we een “to

25ste Nieuwdonk Beach meeting
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the rescue” geval. Onze voorzitter Freddy had zijn 
sleutels in de Buick opgesloten, wat nu gedaan? 
Natuurlijk hadden we onze dakwerker Danny 
Straetmans bij en kwam er een oplossing dankzij 
een lid van A Merry Car Club. Danny plooide de 
ijzeren draad zodanig dat we door een smalle kier 
tussen de passagiersdeur, de knop naar boven 
konden krijgen en dat lukte ook nog zeer goed. 
Dus voorzie een goede stevige ijzeren draad en bel 
Danny op de meeting, hij doet de rest. Supergeluk-
kig waren Freddy en Monique, dus we konden eens 
langs de Amerikaanse wagens lopen. We zagen 
hier stevige Hudsons, Fords, Chryslers, Packards, 
Cadillacs, enz. Voor iedereen wat naar wens. Wat 
hebben die Amerikaanse merken toch prachtige 
wagens gebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk kregen we dorst en gingen we op het 
terras een drankje nuttigen, dit met bonnetjes die 
we gekregen hadden van de organisatie. Terwijl 
konden we ook eens kijken wat er te nuttigen viel 
ter plaatse, alles was mogelijk onder de vorm van 
hamburgers, frietjes, dubbeldekker hamburgers en 
curryworsten. Dus de keuze was vlug gemaakt. In 
alle gezelligheid genoten we verder aan tafel. 
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Later in de namiddag gingen we nog wat ver- 
der wandelen tussen de Amerikaanse wagens, er 
waren toen nog wat enkele andere stevige Ame- 
rikaanse wagens binnen gereden. Mustangs, Cor-
vair, Corvettes, enz. Via de microfoon werden de  
eigenaars van de ‘50s USA cars opgeroepen om 
met hun wagens langs te defileren. Aan de hand 
van de ingevulde informatie eerder op het regis-
tratieformulier werden de wagens gepresenteerd. 
Danny passeerde ook de revue met zijn prachtige 
1959 C1 Corvette. Freddy en ikzelf zagen dat het 
goed was. Andere wagens van de verschillende 
bouwjaren passeerden ook en er werd ook nog 
eens onder vorm van een WD40 bus een prijs 
toegedeeld. Dit waren de geselecteerde wagens, 
die iets gewonnen hadden van de AMCC jury. We 
waren er met ons drieën niet bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het begon toch al wat kouder en donkerder te 
worden, we besloten om dan verder te rijden rich-
ting huis. Maar we stopten toch nog eventjes om 
van een drankje te genieten, bij Classics. Daar 
konden we in een Amerikaans decor passend deze 
geslaagde dag afsluiten. We namen afscheid en 
van hieruit ging het richting Gooik, Roosdaal en 
Diest. 

We hebben een fijn dagje samen kunnen beleven.
 

Jonny
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Beste oldtimervrienden, 

Graag had ik een meerdaagse rit van 6 à 7 dagen georganiseerd naar Groot-Brittannië begin juli 
2020. 

Het land van museums, oldtimers en prachtige landschappen, kortom een land waar vermoed ik 
menig mensen nog nooit geweest zijn maar waar op bepaalde vlakken de tijd is blijven staan, denk 
maar aan de idyllische huisjes en dorpen, stoomtreinen, oude schepen, tradities, gewoonten en cul-
turen. 

Bij deze vragen we nu al of er enig interesse is bij onze leden 
om een dergelijk avontuur aan te durven, namelijk links rijden, 
praten met een hete patat in de mond en s’ morgens een stevige                                                      
naar binnen te wurmen, natuurlijk kan je ook gewoon het continentaal 
Breakfast nemen. We zouden ons beperken tot 25 voertuigen daar de 
typische Engelse hotels niet de accommodatie bieden van meer dan 30 
kamers willen we de echte typische sfeer opsnuiven. 
 
Prijzen hebben we nog niet echt, deze zullen afhangen van het aantal 
personen die deelnemen, hoe meer hoe beter de prijs van het hotel. 
 
Indien interesse gelieve dan te mailen naar David Dooms voor 31/12/2018 daar het een hele onder-
neming is dergelijke reis te organiseren en zeken naar  The UK, ook met de Brexit zullen we moeten 
rekening houden hoewel er volgens mij op vlak van reizen niet veel zal veranderen. 
 
Er zal in clubverband tijdens een babbelavond nog de nodige informatie gegeven worden, een datum 
wordt u tijdig meegedeeld. 

Dooms David 0475/87 36 26 

ddp32@telenet.be

Wat mag u verwachten:

Dag een:
De eerste dag een rit van 500Km ongeveer 7 uur rijden, te vertrekken van aan het tankstation in 
Wetteren aan de E40, de rit zal voorzien worden van de nodige stopplaatsen, zo zal men na 2 uur 
gedurende 1:30u kunnen pauzeren op de ferry Calais-Dover waar u gerust de benen wat kan strek-
ken en zelfs de nodige taksfree inkopen kan doen betreffende alcoholische dranken en rookwaren. 
We kiezen een hotel op een zeer rustige locatie en voorzien van de nodige parking en accommo-
datie. 
 
Dag twee:
We voorzien een rustige dag en voorzien een uitstap dicht bij het hotel, bezoek aan het “National Mo-
tor Museum te Beaulieu” waar enkele bekende bolides staan uit films van onze jonge tijd, ook aan de 
dames is gedacht zodat ze kunnen genieten van de tuin en de prachtige bloemen en Palace House.

Een reisje Engeland?
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Dag drie:
Gaan we wat kilometers op de teller zetten en brengen we een bezoek aan “The Docks te Ports-
mouth” waar we het grootste gedeelte van de dag zullen doorbrengen als ook een bezoek aan stad 
waar de heren en dames de nodige winkels kunnen aandoen. 
 
Dag vier:
Gaat het naar “The Isle of Wight”, waar we een kleine veerboot dienen te nemen en de volledige 
dag zullen kunnen genieten van prachtige panoramische uitzichten, dorpjes en bezoeken.
 
 
 
 
 

 
Dag vijf: 
Bezoeken we het museum “BUCKLER’S HARD VILLAGE”
 
 
 
 
 
 
 
 
En bezoek aan tankmuseum voor de oorlogsfanaten onder ons. 
 
Dag zes:
En een uitstap naar een nabijgelegen dorp via het “New Forest national park”.
 
 
 
 
 
 
 

Het klaarmaken van de valies met voorbereiding van de terugreis. 
 
Dag zeven:
Na een stevig ontbijt aanvang terugreis met onderweg nog een bezoekje aan go-cart museum, via de 
nodige tussen stoppen en maaltijden om aan te komen in Dover tegen 20:00u. 

Dit zijn de voorlopige doelstellingen, een foto avond wordt besproken waar alle geïnteresseerden 
kunnen aan deelnemen, de locatie daarvoor wordt later meegegeven.
 



29



30

Uit oude doos
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